Vertellen

Drie keer ja!

Johannes 21:15-24 4 aﬂl 202

Werkvormen
4-7 jaar
Gesprek: Wanneer zei Petrus
drie keer ‘nee’ en wanneer drie
keer ‘ja’?
Spel: Oefen het volgende opzegversje.
‘ Laat de kinderen een gebaar bedenken
bij ‘nee’ dat elke keer kleiner wordt als ze
het woord uitspreken. Ook bedenken ze een

gebaar bij het woord ‘ja’ dat elke keer groter

wordt na het uitspreken ervan.

De mensen vragen Petrus, doe jij met Jezus mee?
Petrus schrikt en zegt heel snel: Nee, nee, nee
Jezus vraagt aan Petrus: Houd je wel van mij?

‘a, ja, ja, zegt Petrus blij.

Creatief: Laat de kinderen een groot
O{ hart knutselen waar ze drie keer het
woord ‘ja’ in op (laten) schrijven.

Vertelling 4-7 jaar

Houd je van me?

Petrus staat op het strand bij een vuurtje en warmt zijn handen. In de verte kraait een
haan. Petrus schrikt nog steeds als hij een haan hoort kraaien. Dan denkt hij terug
aan die avond dat Jezus gevangen werd genomen. Het was een nare avond. Heel veel
mensen waren boos. Petrus was bang en alleen. Hij telt op zijn vingers. Hij heeft drie
keer tegen de boze mensen gezegd dat hij Jezus niet kende en toen kraaide de haan.

Petrus kijkt om zich heen. Nu is hij niet bang en niet alleen. Er is net iets heel
bijzonders gebeurd. Jezus leeft en heeft hem en zijn vrienden opgezocht. Samen staan
ze om het vuur. Jezus breekt wat brood in stukjes en geeft het aan de leerlingen. ‘Eet
maar op’, zegt hij. Petrus neemt een hapje en kijkt elke keer heel eventjes naar Jezus.
Dan knippert hij met zijn ogen. Hij is het echt! Jezus kijkt nu ook naar Petrus. Hij
vraagt: ‘Houd je van mij?’ Petrus knikt. ‘Tk houd van u’, zegt hij. Jezus kijkt nog steeds
naar Petrus en zegt voor de tweede keer: ‘Houd je van mij?’ Petrus knikt nu twee keer.
‘U weet toch dat ik van u houd’, zegt hij. Jezus blijft naar Petrus kijken. ‘Petrus, houd
je van mij?’ Petrus telt op zijn vingers. Hij denkt: Jezus vraagt drie keer of ik wel van
hem houd. Gelooft hij me niet? Het maakt Petrus verdrietig. ‘U kent mij het allerbeste’,
zegt hij. ‘U weet dat ik van u houd!’
Jezus knikt. Hij zegt: ‘Ik ben de herder en de mensen zijn mijn schapen. Ik wil dat jij
ook voor de schapen zorgt.’ Jezus loopt een eindje weg en Petrus loopt mee. ‘Weet je’,
zegt Jezus. ‘Er zal nog veel gebeuren. Leuke dingen, maar ook verdrietige dingen. Daar
kun je niets aan doen. Maar als je mij volgt en doet zoals ik, dan komt alles goed. Kun
je dat?’ Petrus telt op zijn vingers. ‘Ja, ja, ja’, zegt hij.
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